


Kees Bastiaans (1909—-1986)
Veldboeket in witte vaas
Olieverf op doek



KEES BASTIAANS [s een origineel en eigenzinnig schilder
met een heel eigen signatuur. Hij behoort tot de besten
en hangt terecht op een ereplaats in het Noord-Brabants
Museum. Bastiaans markeert de overgang van het oude
vertrouwde maar gesloten Brabant naar een gedurfde

nieuwe tijd.

Graag nodig ik u uit voor de voorjaars-expositie van
kunstgalerie Den Gecroonden Boschboom. Tientallen
boeiende Brabantse figuratieve schilderijen sieren twee
weekends onze wanden: van Jan Sluijters tot Frans
Slager; van Jan Bogaerts tot Kees Bol.

Verder exposeren wij — zoals altijd — een uitgebreide
collectie antiek zilver, Chinees porselein en bijzondere
juwelen. Dat alles in de intieme, sfeervolle ambiance van
een monumentaal 19de eeuws herenhuis in de Bossche
binnenstad. Kom vrijblijvend kijken en genieten!

Ik verheug mij op uw bezoek!

Maurice Ackermans

Den Gecroonden Boschboom



CIrrrrrryIIsn: s

bELEr ¥ e ¥

A - 4
SNANTN
TN
AT

Karel Nicolaas zur Mihlen
's-Hertogenbosch 1905

zaterdag en zondag 22 en 23 april
zaterdag en zondag 29 en 30 april

12.00 tot 18.00 uur

DEN GECROONDEN BOSCHBOOM

Oude Dieze 8 - 5211 KV ’s-Hertogenbosch - 073—6139066 - www.boschboom-antiek.nl



